Pioniers




Alles kan beter.

HOGENT wil de
samenleving zo goed
mogelijk weerspiegelen.
Daarom streven we ernaar
om de inhoud van onze
publicaties zo volledig,
correct en inclusief
mogelijk te maken.

Heb je nog suggesties
voor verbetering?

Laat het ons weten via
communicatie@hogent.be




Klinkt bijzonder, toch? En eigenlijk is het dat
ook. De eerste in iets zijn vraagt moed en
brengt uitdagingen met zich mee, maar jij
kan die uitdagingen aan. Daar zijn we van
overtuigd.

En je staat er niet alleen voor. Nee, heel
wat pioniers gingen je voor. Ze zochten

en vonden een weg. Hun weg. Voor deze
brochure deelden pioniers hun ervaringen
met de HOGENT-onderzoeksgroep
‘Learning in Diversity'.

Zin om je te laten inspireren en begeleiden
op je tocht doorheen het onbekend gebied
van het hoger onderwijs? Lees dan snel
verder en ontdek zeven belangrijke dingen
die we kunnen leren uit de ervaringen van
eerdere pioniersstudenten aan HOGENT.



pi-o-niers-stu-dent
(de; meervoud: pioniersstudenten)

iemand die als eerste van het gezin of van
de familie studeert in het hoger onderwijs

“Toen ik de term pioniersstudent voor
het eerst hoorde, dacht ik: tiens, dat is
wel van toepassing op mij. Ja, dat ben ik.
Het was heel herkenbaar allemaal. Het is
benoemd, er is een naam voor, dus er zijn
er nog.”

Getuigenis van een HOGENT-pioniersstudent



1.
Als pionier
vertrek je.

Verder studeren is je blik verruimen
en je onderdompelen in een nieuwe
wereld. Bij iedere stap vooruit creéer
je een beetje meer afstand. Veel van je

voorgangers getuigden hierover.

Soms kan je door dit verwarrend
proces het gevoel krijgen dat je anders
bent, misschien zelfs een beetje een
buitenstaander. Maar eigenlijk schuilt
daarin net de kracht. Als pionier leer je
zelfstandig worden. Je volgt je eigen

weg. Vooruit!

“Door te gaan
studeren merkte
ik dat ik mij meer
en meer heb
losgekoppeld
van thuis. Het is
een verandering
van mindset: ik
kijk nu anders
naar de wereld
dan de rest van
mijn gezin.”
Getuigenis van een
HOGENT-pioniersstudent




“Mijn ouders
hebben zelf niet 2.

de kans gekregen Als pionier heb
om verder te

studeren. Nu je bagage.
willen ze mij een

betere toekomst Waarom ggjij studeren? Dgeje dat
geven om te enkel voor jezelf? Veel pioniers ver-

k d vullen tegelijkertijd ook een beetje de
unnen doen wat dromen van hun ouders, grootouders

ik graag doe.” of anderen uit hun gezin die daar
misschien ook toegevingen voor doen.
Pioniers willen vaak een voorbeeld zijn
VOOr jongere broers en zussen.

Getuigenis van een
HOGENT-pioniersstudent

Dat kan ook extra druk met zich mee-
brengen. Want het kan soms lijken
alsof er weinig ruimte is om te falen.
Maar misschien kan dat je ook extra
motiveren om door te zetten en vol te
houden.

Afhankelijk van je thuissituatie kan je
ook andere verantwoordelijkheden
hebben bij je thuis. Dat maakt dat je
als pionier je vermogen kan aanscher-
pen om oplossingen te zoeken en

Aj\ bewustere keuzes te maken.
Als pionier vind je in je bagage onge-
twijfeld heel wat inzichten en waarde-
volle lessen voor de toekomst.



“Het was niet
altijd fijn om te
beseffen hoe
zwaar ik het had.
Langs de ene
kant gaf mij dat
verdriet, maar
langs de andere
kant gaf mij dat
ook een soort
tevredenheid
dat ik heel veel
zelf heb moeten
doen. Want dat
heeft me wel
gemaakt tot

de persoon die
ik nu ben.”

Getuigenis van een
HOGENT-pioniersstudent




“lk zoek soms
naar voorbeelden
van mensen

die het nog
moeilijker
hebben gehad
dan ik en die er
ook zijn geraakt.
In films, maar ook
in boeken: vooral
in biografieén.

Ik lees echt
supergraag. Dat
is eigenlijk echt
wel een redding
geweest.”

Getuigenis van een
HOGENT-pioniersstudent

4.

Als pionier zoek
je inspiratie.

Als pionier kan je jouw vuur aanwak-
keren door verder te kijken dan de si-
tuatie. Door een perspectief te ontwik-
kelen. Een doel. Een toekomst die je
motiveert. Rolmodellen kan je vinden
in anderen, dichtbij of veraf, in het
echte leven of zelfs in de fantasiewe-
reld. Ze geven je een idee van hoe het
leven eruit kan zien. En ze kunnen je
helpen om je eigen weg uit te stippe-
len. Ze geven je vertrouwen in jezelf en
inspireren je om je toekomst zelf vorm
te geven.




“lk heb geleerd om zelf
outreachend te zijn. Om
te zoeken naar mensen
die me kunnen helpen.”

Getuigenis van een
HOGENT-pioniersstudent




“De studie-
begeleiding

aan HOGENT is
goed om over
een drempel te
geraken. Het is
gelijk iemand die
u figuurlijk bij de
hand kan nemen
en dan zegt:
kom, we gaan
dat hier ne keer
samen doen.”

Getuigenis van een
HOGENT-pioniersstudent
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6.

Als pionier
gebruik je de
bruggen die er al
zijn.

Als pionier ben je het misschien wel
gewend om onafhankelijk te zijn en
het in je eentje te klaren, waardoor je
soms voorbij gaat aan de steun die er
in de omgeving is. Maar je voorgangers
bleven zoeken en vonden veel steun

in de bestaande bruggen. Als pionier
leer je dat het nooit verkeerd is om

te blijven zoeken en vragen tot je de
steun vindt die je nodig hebt.




7.

Als pionier zie je
de bestemming
en de waarde van
de weg.

Je voorgangers hadden vaak een
bijzondere reden die kracht geeft om
onderweg te doen wat gedaan moest
worden. Ze ontwikkelden een eigen
perspectief en zien voor zichzelf een
toekomst. Voor pioniers heeft studeren
een duidelijker doel, en dat is een grote
motivatie voor bijna iedere pionier die
hier getuigd heeft.

Ze getuigden ook dat de weg zelf hen
veranderd heeft. En ook dat is een
kracht die pioniers delen: onderweg
groeit je motivatie, want studeren is
van bij de start een grote levensles.

“t is gelijk een nieuwe
wereld die opengaat.”

“lk studeer want
daardoor ga ik
kunnen leven
zoals ik wil.”

Getuigenis van een
HOGENT-pioniersstudent




ontmoetings-
plek

plek om te bekomen



Je zal zien: de bestemming en de
weg zijn beide enorm waardevol.
We wensen je een boeiende tocht!
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